
Dinobotten in de boekwinkel
In de boekwinkel Van Pampus te Amsterdam had Carel, de eigenaar, in verband met de 
kinderboeken week een grot van gaas en pakpapier gemaakt. In de grot heb ik voorgelezen uit 
mijn boek Inkt en daarna heeft iedereen bij het licht van een fietslampje een eigen dinosaurusbot 
versierd. We hebben ze opgehangen onder een grote geschilderde dinokop. Zelf had ik thuis al 
een speciale bottenketting gemaakt.


