
O Wie Weih
We vierden de opening van de tentoonstelling ‘Jullie zien mij, ik zie jullie’ van O Wie Weih, een 
grote onbekende Chinese kunstenaar. Iedereen mocht meedoen aan de expositie, alleen je moest 
dan wel ter plekke je eigen schilderij maken. De opdracht was om je eigen feestje te schilderen 
want volgens O Wie Weih ‘verft iedere schilder zijn doek zoals elke vogel zijn lied zingt.’


